Ofgaaﬁ Van de Héfvormde Gemeente:te Stolwijk

DE KERKKLOK, Orgaan van de Hervormde Gemeente te Stolwijk
Verschijnt iedere veertien dagen 84° jaargang no. 18 4 oktober 2024
Voor alle aankondigingen geldt: Zo de HEERE wil en wij leven.

MEDITATIE
DE HEMELSE VAKMAN

“en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt’’
Johannes 15 vers 2b

Uitleg

De Heere Jezusis op weg naar Gethsemané. Onderweg praat Hij met Zijn discipelen over Zijn relatie
met hen. Voor die relatie gebruikt Hij het voorbeeld van een Wijngaardenier, een wijnstok en ranken.
Dat betrekt de Heere Jezusop Zichzelf: Ik ben de ware Wijnstok. Dat betekent: Ik sta garant voor de
vrucht. Wie heeft Hemals Wijnstok geplant? Zijn Vader (vers 1). Zijn Vader investeert in de Heere
Jezus als de Wijnstok. En de Heere Jezus investeert weer in de ranken. Ranken zijn takjes aan de
wijnstok waar de vrucht aan groeit. Hoe zorgt Hij dat de ranken vrucht dragen? Ik heb gelezen dat de
wijnstok zijn sap omhoog stuwt de ranken in. Zo doet ook de Heere Jezus: Hij stuwt het levenssap van
liefde en vergeving de ranken in. Wie zijn die ranken? De discipelen. Zij moeten vrucht dragen. Wat zij
daarvoor nodig hebben? De Heere Jezus zegt: in Mij blijven (vers 4en5). Dat betekent: met Hem door
het geloof verbonden zijn en uit Zijn genade en liefde blijven leven. Die geloofsrelatie is onmisbaar,
zegtde Heere Jezus, want anders is er van vrucht dragen geen sprake. Het luistert hier heel precies: niet
elke rank draagt vrucht. En wie geen vrucht draagt, verdort en wordt verbrand. Bent, jij dat nog? En de
ranken, die wel vrucht dragen? Die worden gesnoeid. Wat is snoeien? Snijden in het levende takje, tot
vlak bij de stam. Zodat het de schijn heeft dat alles weggesneden wordt en dat je denkt dat er niets meer
aan zal groeien. Maar de vakman weet: je moet zo ver het oude takje wegsnijden, dat het wel weer
uitgroeit en nog méér vrucht draagt.

Boodschap

Welke boodschap zit hier in voor ons? Snoeien betekent: weégsnijden om méér te krijgen. Wat houdt dat
in? Dat de Heere Jezusals de hemelse Vakman in het geloofsleven snijdt met het doel dat Zijn kinderen
steeds méér vrucht zullen dragen. Waar moet u aan denken bij dit snoeien? De discipelen wilden de
Heere Jezus altijd bij Zich houden in levende lijve. Maar Hij snijdt dat weg en leert ze dat hun
geloofsleven daar niet van afhankelijk is, maar van de Heilige Geest Die in henwoont. Dat doet Hij nu
ook: om Zijn kinderen te leren dat ze niet bij het gevoel en de emoties van het geloofsleven leven, maar
van het Woord van God dat vast en zeker is, ook als het gevoel en emoties weg zijn; dat zij niet op
kenmerken vertrouwen om rust te vinden dat ze kind van God zijn, maar dat Jezus’ verzoenend sterven
het rustpunt van hun hart is; dat ze ondervinden dat liefde en vreugde in God beleven niet afhangt van
ervaringen die de Heere daarvan geeft, maar van Hem Zelf, Die ons heeft liefgehad; als ze getuigen van
Christus, dat ze niet met eigen verhalen komen, maar met de boodschap van Jezus Christus en dat hun
eigen verhaal daar dienstbaar aan mag zijn. Zo snoeit de hemelse Vakman het geloofsleven. Opdat de
vrucht zal groeien meer en meer: het leven is voor mij Christus. Herkent u dit snoeien van de hemelse
Vakman in uw leven?

Mee-eten

Meéér vrucht draagt, zegt de tekst. Dat is ook bedoeld voor “consumptie”: dat andere mensen mee eten
van de vruchten van het Evangelie, die in het leven van de kinderen van God te proeven zijn. Wat
proeven we dan? Valt het u en jou op hoe gelovigen in verdriet en rouw, met een handicap en ziekte, in
vervolging en in vrijheid, op het werk en tijdens de studie getuigen van de nabijheid van Christus? Valt
hetu en jou op als zij gunnend en hartelijk en indringend met je over de liefde van Christus spreken, dat



ze datdoen zonder een opgestoken vingertje, maar met biddende handen, liefdevol, eerlijk en oprecht?
Valt het u en jou op dat zij met grote en hartelijke toewijding hun roeping in kerk en samenleving
vervullen, uit dank voor Zijn verlossing in Christus Jezus? Valt het u en jou op dat zij voor elkaar tot het
uiterste willen gaan in relaties van huwelijk en gezin, van kerken en gemeenten, van studie en werk en
waar zij maar hun taak en roeping kunnen vervullen? Proeft u en jij dan ook de vrucht van de Geest:
liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing?
Eet u van die vruchten mee? En eten ze van uw vruchtdragen voor de Heere Jezus mee? Krijgt de
hemelse Vakman zo door ons alle eer? Daar heeft Hij recht op! Ds. J. van Dijk

KERKDIENSTEN

ZONDAG 6 OKTBER Israélzondag

Wijk 2: 9.00 uur: Prof. Dr. H. van den Belt, Woudenberg

Wijk 1: 10.30 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen

Wijk 2: 18.30 uur: Ds. D.J.W. Kok

Collecten: 1. Wijk 1: Kerk en Israél, Wijk 2: Messiasbelijdende Joden; 2.
Instandhouding eredienst ; 3. Onderhoud kerk

ZONDAG 13 OKTOBER

Wijk 2: 9.00 uur: Ds. D.J.W. Kok

Wijk 1:10.30 uur: Ds. T.L.J. Bos, Waddinxveen

Wijk 2:18.30 uur: Ds. A. de Lange, Nieuw-Lekkerland

Collecten: 1. Diaconie 2. Instandhouding eredienst; 3. Onderhoud kerk

VAN DE REDACTIE

De eerstvolgende Kerkklok verschijnt D.V. 18 oktober. Deze is voor twee weken. Kopij dient uiterlijk
vrijdag 11 oktober binnente zijn. Let op! De algemene gemeenteberichten en de kopij voor wijk 1 bij
ds. F.J.M. van Veldhuizen, predikantwijkl @hervormdstolwijk.nl en de kopij voor wijk 2 bij Anneke
Kok, kerkklokO2@gmail.com De bezorging wordt geregeld door fam. Boele.

Graag inleveren als Worddocument in Times New Roman 11.

COLLECTEN

Digitale collecte

Op de website www.hervormdstolwijk.nl vindt u in de rechterkolom een link naar de webpagina van
SKGcollect. Als u hierop klikt, ziet u een formulier waarbij u per collecte (anoniem) een gift kunt
geven. Het eindbedrag kunt u eenvoudig en veilig overmaken via iDeal.

KERKRENTMEESTERS

Vrijwillige bijdrage: Rabobank: NL64 RABO 0361 4024 73
Algemeen: Rabobank: NL76 RABO 0361 4007 05
E-mail: kerkrentmeesters@hervormdstolwijk.nl

Collectemunten bestellen en ophalen

Het kerkelijk bureau is elke dinsdag avond tussen 19.00 - 20.00 uur geopend in Rehoboth voor het
ophalen van de bestelde collectemunten. Bestellen kunt u op twee manieren doen:

1. Digitaal: Ga naar de webpagina www.hervormdstolwijk.nl/collectemunten en klik op de knop ‘Bestel
uw collectemunten’.

2. Formulier: Neem het invulformulier mee naar het kerkelijk bureau en de munten kunnen gelijk in
ontvangst worden genomen.

KERKELIJK BUREAU
Achter de Kerk 7, 2821 AP Stolwijk / kerkelijkbureau@hervormdstolwijk.nl

Heeft u wijzigingen voor de kerkelijke administratie, dan kunt u dit doorgeven per email of per post op
bovengenoemd adres. Voor kopieerwerk:

- wijk 1: J. van Vliet

- wijk 2: A. Verdoold
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CENTRALE DIACONIE
Rabobank: NL59 RABO 0361 4019 81
E-mail: collegevandediaconie@hervormdstolwijk.nl

Collecte Diaconie Algemeen

Regelmatig is er een collecte voor Diaconie Algemeen en echt....deze collecte brengt geheid minder op
dan de doorzend of doelcollectes. En dat is jammer! Wellicht de naam maar eens gaan veranderen in
Collecte Binnenlands Diaconaat of iets dergelijks. Want daar is die collecte eigenlijk voor bedoeld: voor
kleine doelen en Nederlandse organisaties. Vaak zijn deze stichtingen en doelen bijna geheel afhankelijk
van giften van kerken en particulieren. We hebben er wel zo’n 35 op onze giftenlijst staan.

Laten we regelmatig eens een organisatie noemen die we jaarlijks steunen: laten we beginnen met de
Stichting Chris. Deze stichting zet zich al jarenlang in voor jongeren en hun ouders bij tal van
hulpvragen. Ze maakt studieprogramma’s voor scholen, kerken en verenigingen. Daarnaast beheert ze
een anonieme telefoonhulp, chat en mailhulp. Via al deze hulpmiddelen kan een luisterend oor gegeven
worden aan kinderen en ouders in nood. Veel van deze werkzaamheden worden niet vergoed en
daarvoor wordt dus een beroep gedaan op particulieren en kerken.

Ook de Hervormde Gemeente draagt via de Diaconie graag daaraan een steentje bij.

Daarom, mogen wij ook bij de collecte Diaconie Algemeen op uw (grotere) financiéle steun rekenen?

Sponsorkinderen

De diaconie (wijk 1 en 2) ondersteunt via Woord en Daad 6 kinderen. Met onze financiéle bijdrage
wordt voor deze kinderen (vervolg)onderwijs, maaltijden en medische zorg mogelijk gemaakt. Ook
worden ouders en docenten ondersteund (training). Via sponsoring wordt een kind, dat opgroeit in
armoede, hoop op een betere toekomst gegeven. Uit onderzoek van Woord en Daad blijkt dat de
gesponsorde kinderen hoopvoller in het leven staan dan niet gesponsorde. De financiéle ondersteuning,
ons gebed en het contact met de sponsors is voor hen erg belangrijk.

We sponsoren twee kinderen in Haiti: Wideline (21 jaar) en Roderson (11 jaar).
Twee kinderen wonen in Benin: Moussilimou (9 jaar) en Cécile (15 jaar).

In Burkino Faso wordt Gisele gesponsord (14 jaar).

Alhaji (15 jaar) woont in Sierra Leone.

De kinderen ontvangen regelmatig post van ons, waarbij we hen groeten namens de hele gemeente, en
wij ontvangen van hen een brief of foto of kort filmpje via Woord en Daad. We ontvangen ook
regelmatig een kort overzicht over hoe het met hen (op school) gaat.

Namens hen brengen we een groet over - Moussilimou groet speciaal de kinderen van de kerk! - en
vragen we u hen te gedenken in uw gebed.

Inzameling oude metalen

Niet vergeten, die oud ijzercontainer bij dhr. Hans van Dam aan de Provinciale weg.

Oud ijzer en ook andere metalen zoals lood, koper, aluminium en RVS kunnen immers prima worden
hergebruikt.

Al jarenlang steunen wij met de opbrengsten goede doelen. De opbrengsten in het derde kwartaal zijn —
zoals eerdertoegelicht - bestemd voor de interkerkelijke organisatie Stichting de Ondergrondse Kerk
(SDOK) die zich inzet voor vervolgde christenen.

Ook voor het 4¢ kwartaal hebben we een doel gevonden: het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP), een
"hulpdienst’ om zo goed mogelijk invulling te geven aan het kerkelijk werk onder dove en
slechthorende mensen. Landelijk en regionaal zetten dovenpastors en vrijwilligersteams zich in om via
gebaren of via het vertalen van de gesproken taal naar geschreven tekst, te lezen op computer, telefoon
of iPad, Gods Woord naar het hart van de dove of slechthorende medemens te brengen. Op die manier
kunnen zij volwaardig meedoen in de gemeente van onze Heere Jezus Christus.

We rekenen er op dat het ook in de winterperiode een drukte van belang wordt rondom de welbekende
oud ijzercontainer!

Van harte aanbevolen.
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DE KOSTER

Goudseweg 3 Stolwijk

Openingstijden:

woensdag: 9.30 - 12 uur;

donderdag: 9.30 - 12 uur en 13.30 - 16 uur;
vrijdag: 13.30 - 16 uur;

zaterdag: 9.30 uur - 12 uur

Voor meer info: 0182-343114

ALGEMENE BERICHTEN
Website: www.hervormdstolwijk.nl
Kerkgebouw: Achter de Kerk 3, tel: 06 82837439
Mailadres Algemene Kerkenraad: Scriba-ak@hervormdstolwijk.nl
Hervormd Centrum Rehoboth:Achter de Kerk 7, 2821 AP Stolwijk
Tel: 341787; b.g.g. 342363
Mail: reserveringrehoboth@gmail.com

World Servants

Wij zijn Marc Jan, Stijn en Marlies. Wij gaan volgend jaar, met World Servants, naar Brazilié! Dit gaan
wij doen van 29 juli tot 19 augustus 2025. We gaan met deze werkvakantie mee omdat wij iets willen
betekenen voor onze medemens, en omdat wij in het Koninkrijk van God willen dienen!

Marc Jan en Stijn zijn al 2 keer met World Servants mee geweest, naar Malawi en naar Rwanda. Marlies
is naar Servié geweest met stichting HOE.

Wat is het doel van de reis?

We gaan in Brazilié een sportaccommodatie bouwen. Dit omdat er veel jongeren in Brazilié drugs
gebruiken en in straatbendes belanden, en door de sportaccommodatie wordt dit hopelijk minder.
Voordat we op reis kunnen, moeten we veel geld inzamelen. De komende tijd gaan wij daarom acties
houden. De volgende acties lopen vanaf nu tot 29 juli 2025:

- Statiegeldactie: u kunt uw statiegeldflessen/blikjes inleveren op Fam. Kamer of Fam. Weerheim.
- Klusjes: heeft u onze hulp nodig bij een klus(je)? Wij staan voor u klaar! Hierbij kunt u denken aan
ramen zemen, het gras maaien of een ander klusje. Dit doen wij graag voor u vanaf een tientje per uur!
- Oppassen: wilt u een gezellig avondje weg? Dan komen wij graag op uw kinderen passen! Dit doen
wij vanaf 5 euro per uur voor u!

Ook de Wilhelmina pepermunt is nog verkrijgbaar tot eind oktober. Wilt u nog een paar doosjes?
Hiervoor kan u éénvan ons benaderen. Alvast bedankt voor uw bijdrage. We vragen u om ons ook in
uw gebed te gedenken. En niet alleen ons, maar vooral de inwoners van Brazilié!

Voor meer informatie omtrent onze reis houden wij u op de hoogte via onze actiepagina (zie qr-code) en
onze Instagram: worldservants_stolwijk

Vriendelijke groet,

Marc Jan van Veldhuizen, Stijn Kamer en Marlies Weerheim

Nieuws van handwerkclub Wilgenhoven

Op zaterdag 12 oktober vindt in de hal van het Bilwijkcomplex een verkoopmiddag plaats van 13.00 —
16.00 uur. Wat kunt u verwachten: de handwerktafel, bloemstukjes, Kika kaarten, Babyborn kleertjes,
puzzels. en boeken. Voor de liefhebber is er koffie en thee.
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Violenactie Woord en Daad

Woord en Daad vrijwilligersgroep Krimpenerwaard-Oost organiseert een violen verkoop t.b.v. project
kindslavernij in Ethiopi€. 14 stuks € 9,00 of 28 stuks€ 17,50 in de kleuren: geel met donker hart, paars
met geel hart, paars met wit hart, lichtblauw, donkerblauw, wit, wit met paars hart en gemengd of
bosviolen gemengd. Bestellen kan vé6r 10 oktober 2024 via de QR-code, link:
forms.office.com/r/xSq3pscQCD 06-13879949. Gratis bezorgd D.V. zaterdag 19 oktober 2024

Bestelformulier Woord en Daad
Violenactie 2024

RTV KRIMPENERWAARD

De Hervormde gemeente te Stolwijk verzorgt samen met kerken uit de Krimpenerwaard iedere
zondagmorgen tussen 9:00 en 9:30 uur het programma Rondom de Kerken. Via de website
www.rtvkrimpenerwaard.nl kunt u via ‘uitzending gemist’ de uitzending terug luisteren. RTV
Krimpenerwaard kunt u vinden op 106.6 MHz in de ether en op 98.3 MHz op de kabelnetwerk van de
Rekam.

WIJKGEMEENTE 1

Predikant: ds. F.J.M. van Veldhuizen, predikantwijkl@hervormdstolwijk.nl
Scriba: Herjan Kelder, scribawijkl@hervormdstolwijk.nl

Info: infowijk1@hervormdstolwijk.nl

App: HG Stolwijk 1

CD’s van de dienst: fam. A.C. de Mik

Bij de diensten

Zondag 6 oktober is het Israélzondag. De zondag waarop de kerk traditiegetrouw haar verbondenheid
met Israél belijdt. In deze tijden een noodzakelijk en soms ook moeilijk iets. Daaromis vooral het gebed
voor Israél belangrijk dat zij de Messias leren kennen.

Zondag 13 oktober hoopt ds. Bos uit Waddinxveen bij ons voor te gaan. Hem kennende wordt dit vast
een dienst, waaruit wij veel mee kunnen nemen.

Onze zieken

Er kan een verschil zijn tussen voorbede in de dienst en vermelding in de Kerkklok. Niet iedereen wil
dat. Daarom denken we aan de zieken en bidden voor hen. Ook als zij al langer ziek zijn en daardoor
wat uit het oog van de gemeente lijken te zijn.

Inloopochtend

Beste bezoekers van de inloopochtend en andere belangstellenden.

Op donderdag 17 oktober wil ik U graag foto’s laten zien van onze vakantie op het eiland Rlgen in
Noord Duitsland. Mijn man en ik maakten daar een 8 daagse excursie-reis met een gezelschap van 34
personen. Graag tot ziens in Rehoboth van 10.00-11.30

Marijke Plaizier
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Oogstdienst zondag 3 november 2024

Op zondag 3 november willen we graag weer de gebruikelijke fruitbakjes naar gemeenteleden brengen
die ziek zijn, revalideren of om een andere reden wat extraaandacht krijgen. Op zaterdag 2 november
kuntu van 9.30tot 10.00 uur in de consistorie van de kerk uw fruit, of eenandere bijdrage brengen om
de bakjes te vullen. Voorafgaand aan de dienst van 3 november worden de kaartjes uitgedeeld en kunt u
na de dienst (koffiedrinken) het bakje meenemen en bij de geadresseerde brengen.

Bingoavond

Op vrijdag 8 november is iedereen weer van harte welkom voor de jaarlijkse, gezellige bingo avond in
Rehoboth!

Vanaf 19.00 uur staat koffie & lekkers klaar en om 19.30 uur starten we met de 1e ronde! Een leuke
avond met prijzen voor jong en oud. Ben je nog niet eerder geweest? Van harte welkom! Catering wordt
verzorgd, u koopt zelf een bingo kaart en eventuele lootjes voor de afsluitende loterij. Vorig jaar was de
zaal gevuld met bijna 70 enthousiaste deelnemers ©)

We hopen voordeze avond de prijzentafels weer goed gevuld te hebben. Prijsjes kunnen nu al worden
gebracht bij Sanne van Dam. De opbrengst van deze avond is bestemd voor de kerk.

Sing in met aansluitend een maaltijd.

Op zondagmiddag 10 november om 16:00 uur is er weer een Sing in in de kerk. Het combo zal deze
verzorgen. Daarnais er in Rehoboth een Amerikaanse maaltijd. Dit betekent dat iedereen iets voor de
maaltijd mee mag nemen. Verdere informatie volgt, maar zet deze datum alvast in uw/jouw agenda!

Ten slotte

De startzondag is geweest, het winterseizoen is nu echt van start gegaan. Hopelijk een seizoen van
verdieping in ons geloofsleven. Want dat is de kern van ons beleidsplan. Het eerste doel is de
persoonlijke en gemeentelijke relatie met de Heer.

Ontvang allen een hartelijke groet, mede namens Coby, Marc Jan en Timo. Weet dat de Heer nabij is.
Uw ds. F.J.M. van Veldhuizen.

Agenda

Zondag 6 oktober

Organist: Rob van Esseveldt

Créche: Nienke Kortleven, Rachel Verdoold en Sara Kastelein
KND: OB: Mattie en Marc Jan, MB: Mariélle, BB: kerk

Maandag 7 oktober, 19.00 uur consistorie: Geloofstraining
Dinsdag 8 oktober, 19.00 uur consistorie: Geloofstraining
Dinsdag 8 oktober, 19.45 uur: Kerkenraad

Zondag 13 oktober

Organist: Pleun Eikelboom

Creche: Joanne Pennewaard, Coby van Arendonk en Kristel de Vries
KND: OB:Rachel, Koen en Stijn, MB: Jara, BB: Robert

WIIJKGEMEENTE 2

Predikant: Ds. D.J.W. Kok, predikantwijk2@hervormdstolwijk.nl
Bijstand: Ds. J. van Dijk, Ridderkerk

Scriba: A. Plug, scribawijk2@hervormdstolwijk.nl

CD’s kerkdienst: Henk Fredrikze

VOORZANG:

6 okt. vm: Ps. 11:4 nm: Ps. 28:5

13 okt. vm: Ps. 23:1 nm: Ps. 39:5
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UIT DE PASTORIE

Zieken:

We denken aan al onze zieken, zowel degenen die thuis of in de tehuizen verblijven, en ook alle andere
gemeenteleden die met moeiten en zorgen te maken hebben. ‘Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut op
de dag van het onheil, Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent, Hij plaatst mij op een rots.
(Psalm 27:5).

Geboren:

Op zondag 22 september 2024 is bij Wilbert en Claudia van Munsteren-Vermeulen een zoontje geboren.
Zij gaven hem de namen Levi James, zijn roepnaam is Levi. Levi is het broertje van Jesse. We zijn
dankbaar dat de Heere nieuw leven schonk en ook het leven van Claudia spaarde. Hij is de Schepper en
Onderhouder van het leven. Daarom verwonderen we ons in wat Hij geeft uit genade. De woorden, die
van toepassing zijn op het wonder van nieuw leven zijn onder andere: ‘Kostbaar, Waardevol, Geliefd’.
We wensen jullie van harte Gods zegen toe bij de opvoeding van jullie twee zoons. Hij laat ons niet met
lege handen het zelf uitzoeken, maar geeft ons Zijn Woord en Zijn beloften. In Psalm 139 vers 16 staat:
‘Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien en zij allen werden in Uw boek beschreven, ten dage
dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond.’. \We bidden jullie toe dat de HEERE
Jezus Christus Zijn genade verheerlijkt in het leven van jullie als ouders en jullie beide zoons, zodat Hij
alle eer ontvangt.

Tenslotte:

Het winterwerk is weer begonnen: de jongeren hebben de weg weer gevonden naar de catechisaties, het
bezoekwerk door de ouderlingen is weer ten volle opgepakt, clubs en verenigingen draaien weer , er zijn
thema- en bezinningsavonden. We bidden met Nehemia of de HEERE ‘de God van de hemel, de grote
en ontzagwekkende God, Die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt, voor hen die Hem
liefhebben en Zijn geboden in acht nemen’ Zijn ogen wil houden over de bouw van de muur, de opbouw
van Zijn gemeente. Als wet het gebed dat ten grondslag ligt aan al het werk dat we mogen doen, mogen
we verwachting hebben, dan zal het slagen. (Nehemia 1:11).

Ontvang de hartelijke groeten vanuit de pastorie,

ds. D.J.W. Kok

VAN DE DIACONIE

6 oktober; collecte Messiasbelijdende Joden ‘-fy —

De naam Stichting Steun Messiasbelijdende Joden geeft duidelijk Messiashelijdende Joden
weer waar ze voor staan. Ze steunen Joden in Israél die Jezus als

Messias belijden met gebeden, gaven en meeleven. Al meer dan 20 jaar zetten men zich hiervoor in.
Israél heeft ca. 9 miljoen inwoners en ca.20.000 daarvan zijn Joden die belijden dat Jezus de Messias is.
Ditis 0,2% van de bevolking. Vaak vallen deze Joden tussen wal en schip. In de synagoge worden ze
niet geaccepteerd omdat ze in Jezus geloven; in de kerk wordt vaak verwacht dat ze hun tradities en
gewoonten als Joden achter zich laten. Ze ondervinden veel onbegrip en hebben te maken met afwijzing
of discriminatie.

Wij weten ons als gemeente van Christus dubbel verbonden met hen. Wij zijn verbonden omdat ze
Joods zijn en omdat we verbonden zijn door Jezus Christus. Ze zijn een speerpunt van getuigenis. De
stichting ondersteund meer dan 30 projecten, waaronder verschillende gemeenten door het hele land,
een bejaardentehuis waar Arabische christenen en Messiasbelijdende Joden samen een thuis hebben,
jeugdwerk voor dienstplichtige jongeren, gaarkeukens, een Messiasbelijdende school in Jeruzalem, een
pro-life-organisatie die zich inzet een alternatief te bieden voor moeders die een abortus willen plegen
en nog veel meer.

Als u meer wilt weten over de stichting, bezoek dan www.messiasbelijdendejoden.nl of volg hen op
social media @messiasbelijdendejoden. Uw gebeden en giften helpen om onze broeders en zusters in
Israél te steunen in hun mooie werk.

OPPAS

Beneden Desiree Bogaard Rineke Hogendoorn + Sanne Weerheim
Boven Herma Benjamins Joost Dekker + Joas de Jong

13-okt Beneden Lianne Gelderblom Lotte Mes + Hannah Gommer

6-okt


http://www.messiasbelijdendejoden.nl/

Boven Marianne de Pater Pauline Hogendoorn + Sara de Jong

20-okt Beneden Wendy Bogaard Anna-Rosa Zwiers + Daphne van Wijngaarden
Boven Marleen Verburg Sem Gommer + Roeland Zwiers

AGENDA

z0 06-10 14.00 uur  Zondagsschool "Benjamin”

ma 07-10 19.15 uur  Bijbelclub Gemiva
ma 07-10 20.00 uur  Mannenvereniging "Schrift en Belijdenis"

ma 07-10 Catechisatie groep 1 t/m 7
di 08-10 19.00 uur  Tienerclub "TOV"
wo 09-10 Kerkenraadsvergadering

wo 09-10 19.00 uur  Jeugdclub "Het Anker" 1
do 10-10 19.45 uur  Vrouwenkring "Debora"
z0 13-10 20.00 uur  Jeugdvereniging "De Parel"

z0 13-10 14.00 uur  Zondagsschool "Benjamin”
ma 14-10 Catechisatie groep 1 t/m 6
di 15-10 Huisbijbelkring

wo 16-10 19.00 uur  Jeugdclub "Het Anker" 2
za 19-10 15.00 uur  Ouderencontactmiddag

Aanmelden verrassingsbakkie 20 oktober
Bent u/jij al aangemeld voor het verrassingsbakkie? Op zondag 20 oktober laten we gemeenteleden
weer op de koffie gaan bij elkaar. Meedoen kan nog steeds!

Stuur vo0r vrijdag 18 oktober een mail naar verrassingsbakkie @hervormdstolwijk.nl of bel naar Anne
Verdoold. Laat in uw bericht het volgende weten:

- U meldt zich aan als ‘koffieschenker’

U wilt mensen thuis ontvangen op de koffie? Geef hierbij uw adres door.

- U meldt zich aan als ‘koffiedrinker’

Wilt u bijiemand op de koffie gaan? Geef hierbij aan met hoeveel personen u komt koffiedrinken.

Uiterlijk zaterdag 19 oktober krijgt de ‘koffieschenker’ bericht hoeveel mensen deze zal ontvangen. De
‘koffiedrinker’ ontvangt het adres waarop de koffie klaar staat.

En alvast voor in de agenda: op D.V. 16 februari 2025 staat de volgende editie gepland!
Groetjes, Marit Plug en Anne Verdoold

VROUWENOCHTEND ------ SAFE THE DATE ------ 16 november 2024

D.V. 16 november is er opnieuw een vrouwenochtend. ALLE vrouwen uit onze gemeente willen we
hartelijk uitnodigen. Vanaf 09.30 uuris er inloop met koffie/thee en lekkers. Om 10.00 uur begint het
programma. Spreekster is deze keer Nieske Selles. Het thema: “Maar ik vertrouw op U”. Om ongeveer
11.30 uur sluiten we af. Wie naar huis wil gaan, is daar vrij in, maar er is ook ruimte om nog gezellig
met elkaar na te praten onder het genot van een hapje. Je kunt je nu al opgeven per mail:
vrouwenochtendstolwijk@gmail.com



Uitnodiging ouderencontactmiddag

Namens de diaconie van wijkgemeente 2, willen wij u als oudere van harte uitnodigen voor de
ouderencontactmiddag.
Een gezellige middag voor ontmoeting, bezinning en ontspanning.
We vinden het fijn als u erbij aanwezig bent!

Voor wie: ledereen van 65 jaar en ouder
Wanneer: D.V. 19 oktober 2024

Tijd: 15.00 tot ongeveer 19.00 uur
Waar: Rehoboth

Programma van de middag:
e Opening
e Meditatie door ds. Kok
e Presentatie door de jongeren van de Servié-reis met als thema:
De reis van je leven.
e Broodmaaltijd
e Zingen
e Sluiting door ds. Kok

Opgeven kan bij de diakenen tot uiterlijk woensdag 16 oktober
Telefonisch, per mail of door het inleveren van het antwoordstrookje:

Gerben van Eijk Rokus van Herk:
Aris van Dam Cor van Wijngaarden:

Antwoordstrook voor de Ouderencontactmiddag 19 oktober 2024

Naam/Fam: Aantal personen:
Adres:
Graag ophalen:ja/nee Eet mee: ja/nee

Dieetwensen:




